
St. Stephanusvuur, jaargang 59 nummer 5

Van de redactie . . .

Nieuw seizoen

De prachtige Nederlandse zomer lijkt voorbij; in augustus lijkt het al herfst. 
Maar wat hebben we veel gelegenheid gehad om buiten te zijn! Dat doet 
een mens goed. Als het weer dan wat minder wordt, krijgen veel mensen 
als vanzelf weer zin om dingen te gaan doen en een nieuwe start te maken.

Zo gaat het ook in het kerkelijk werk, dat meestal een beetje parallel loopt 
aan het schooljaar. Ook de leerlingen en studenten hebben hun gewone 
leefritme weer opgepakt. Misschien worden er voor deze tijd wel meer 
goede voornemens gemaakt dan voor 1 januari!

Ook bij ons in de parochie gaan de werkgroepen weer aan de slag. 
Gestimuleerd door wat Paus Franciscus communiceert, richten wij in de 
kerk onze blik weer wat meer naar buiten. En wel naar de kwetsbare mens. 
Juist vanuit onze christelijke opdracht, is omzien naar mensen die niet 
zonder steun en hulp kunnen een belangrijke taak. 

In dit nummer van ons parochieblad kunt u veel lezen over juist dit 
onderwerp. Wij hopen dat u alles met interesse en aandacht zult lezen. En 
dat het u (opnieuw) aan het denken zal zetten. 

Er staan natuurlijk nog meer lezenswaardige zaken in dit Stephanusvuur. 
Ook treft u weer alle belangrijke informatie aan die betrekking heeft op 
onze parochie en op het samenwerkingsverband dat wij hebben met de 
parochies Hoogeveen en Beilen.

Wij als redactieleden hopen dat u ons blad weer met plezier zult lezen. Wie 
weet zet het lezen u inderdaad aan tot nadenken. En misschien wel tot het 
maken van een goed voornemen voor het nieuwe seizoen dat nu aanbreekt! 

Namens de redactie,
Hannie Hofland
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Van de pastores

Zoektocht naar spiritualiteit

Tegenwoordig zie je steeds meer boeddha’s in de voortuinen van huizen 
verschijnen. Gekocht in tuincentra of elders.  Zouden de bewoners 
overgegaan zijn naar het boeddhisme? Of staat het gewoon leuk, zo’n witte 
boeddha tussen al het groen? 

Of is het een teken dat veel mensen meedoen in de zoektocht naar 
spiritualiteit. Een zoektocht waar de tijdschriften vol van staan. Ook in de 
boekhandel, waar vaak bij binnenkomst een tafel overvloedig gevuld is met 
boeken over spiritualiteit. In de regel zijn het boeken die over van alles 
gaan, maar niet over het christendom of het katholicisme. Blijkbaar hebben 
de christelijke woorden en beelden veel van hun kracht verloren, zijn ze te 
gewoon geworden, slaan niet (meer) aan, worden niet meer gekend en 
geleerd. De ’gelovigen’ gaan naar cursussen en bijeenkomsten waar zij 
meer aan hun trekken komen dan in de kerk. Mediterend, of in dialoog. 
Vaak ook meer ‘ik’ dan ‘wij’. 

Ook de bijbel is een spiritueel boek. Bijna iedereen heeft een bijbel in de 
boekenkast staan, maar hoe vaak lezen we daar in?

In de oosterse religies betekent mediteren inkeren en gewaarworden. 
Vanuit de christelijke traditie duidt meditatie op het met aandacht kijken 
naar een voorwerp of een beeld of op een bijzondere schriftlezing van de 
Bijbel. In de r.k. kerk in Hoogeveen is het mogelijk om te mediteren tijdens 
uitstalling en aanbidding van het H. Sacrament op de eerste donderdag van 
de maand van 18.00 tot 18.45 uur, in de zijkapel.  

Bij christelijke meditatie gaat het niet alleen om het contact met jezelf. Het 
beoogt ook dat het religieuze, een sprankje van eeuwigheid, tot ontwaken 
en diepere bloei in je komt. Dit heeft te maken met het verlangen om te 
ervaren wie of wat je ten diepste beroert. Dit verlangen is gericht op het in 
harmonie komen met jezelf, met de schepping en met God. 

2Stephanusvuur jaargang 59 – nr 5



In de christelijke meditatie heeft de persoon Jezus Christus een bijzondere 
plaats. Dat betekent echter niet dat elke meditatie over Jezus moet gaan. 
Het betekent wel dat de relatie van christenen met God gekleurd is door 
Christus en zijn weg. Na zijn verrijzenis heeft Hij ons zijn Geest 
geschonken, om onze harten te openen. Zijn aanwezigheid kunnen wij 
ervaren als genade, liefde die je niet zomaar ontvangt. 

Wij allen, Nederlanders, Irakezen, Vietnamezen, Polen, het maakt niet uit 
welke nationaliteit je ook bezit, wij allen, zijn immers in de kracht van één 
en dezelfde Geest door de doop één lichaam geworden. En ieder van u is 
door de doop lid van de Katholieke kerk geworden en ik hoop van ganser 
harte dat wij als leden van de katholieke kerk en als leden van onze 
parochiegemeenschappen onze katholieke spiritualiteit blijven behouden en 
door deze spiritualiteit een diepere verbinding krijgen met God.  

Ik wens u ook namens mijn collega Pastor Gies in het nieuwe seizoen veel 
spiritualiteit.

Pastor Józef Okonek SChr

Kroniek

Huwelijksjublieum
Op zondag 24 augustus hebben we in een feestelijke viering het 60-
jarig huwelijk van Henk en Marietje gevierd. We feliciteren hen 
vanaf deze plaats ook nog van harte met dit bijzondere jubileum en 
wij wensen hen toe dat ze nog lang mogen nagenieten met hun 
dierbaren.

Doopviering in onze parochies
Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u 
zich aanmelden bij het Interparochieel secretariaat 
(info@rkparochies.nl), of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en 
vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. 
De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke 
parochies wordt gedoopt.
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Van het bestuur . . .

Collecteopbrengsten:

Datum       1  e               2  e               Bijzondere 2  e   collecte  

29/5   44,43   58,89 Gezangenbundels  GvL
1/6 157,02 187,81 Nederlandse Missionarissen
8/6 114,71 131,34 Nederlandse Missionarissen
15/6   82,02   86,61 Gezangenbundels GvL
22/6   53,67   61,55 Gezangenbundels GvL
29/6   77.22   76,30 Gezangenbundels GvL
6/7   83,14 120,25 Gezangenbundels GvL
13/7   54,01   55,03 Gezangenbundels GvL
20/7   71,55   68,81 Gezangenbundels GvL
27/7   59,43   62,60 Gezangenbundels GvL

De 1e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2e collecte t.b.v. de 
aanschaf nieuwe gezangbundels, tenzij er een speciale collecte voor een 
goed doel is.

Speciale collecte komende periode:

21 en 28 september Vredesweek IKV Pax Christi

Wereldwijd woeden er meer dan veertig oorlogen en gewapende conflicten 
en de verwachting is zelfs dat dit aantal verder toeneemt. Deze conflicten 
veroorzaken honderdduizenden burgerslachtoffers en miljoenen 
vluchtelingen. Door oorlog raken samenlevingen ontwricht en krijgen de 
economieën van deze landen een flinke terugslag te verduren. Denk 
bijvoorbeeld aan de gevolgen wanneer de kostwinnaar van een gezin 
wegvalt, wanneer medische behandelingen niet mogelijk zijn, wanneer de 
infrastructuur overhoop ligt en wanneer onderwijs niet meer gegeven kan 
worden.
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Conflicten escaleren sneller en hebben rampzalige gevolgen voor burgers 
wanneer wapens op grote schaal beschikbaar zijn, zeker in landen waar de 
schending van mensenrechten aan de orde van de dag zijn. Elke minuut 
sterft er ergens ter wereld iemand als gevolg van gewapend conflict. Dat 
zijn 1500 mensen per dag en een half miljoen mensen per jaar.

Een samenleving met wapens is niet de juiste weg naar vrede, zeker 
wanneer het om wapens gaat waarbij niet te vermijden is dat onschuldige 
burgers omkomen. Hier moeten we ons tegen blijven uitspreken. Daarom 
vragen wij in de Vredesweek, van 20 t/m 28 september 2014, extra 
aandacht voor het thema ‘ontwapening’ onder het motto: wapen je met 
vrede!

Aanschaf nieuwe Gezangenbundels GvL.

Al jaren maken we in onze kerk gebruik van de uitgave van Gooi en Sticht 
“Gezangen voor Liturgie” de zogenaamde rode bundel. In 1996 is er een 
nieuwe bruine bundel uitgekomen “Gezangen voor Liturgie”. Hierin is een 
aantal verbeteringen aangebracht en er zijn meer liederen opgenomen. 
Zowel Beilen als Hoogeveen gebruiken al enige jaren de nieuwe bundels, 
maar gezien de kosten (€ 20,- per stuk) zijn wij tot nu toe niet overgegaan 
tot aanschaf.  Rekening houdend met topdagen zouden we 200 bundels 
moeten aanschaffen, dat betekent een uitgave van € 4.000,--. Hetgeen, 
gezien onze financiële positie, niet verantwoord zou zijn. Om toch de 
bundels te kunnen aanschaffen willen we de 2e collecte voorlopig hiervoor 
bestemmen. Mogen we op uw financiële steun rekenen!

Namens het bestuur,
André Klaassen
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Oproep – hulp bij het schoonmaken

Wij prijzen ons gelukkig met de schoonmaakploeg die elke week onze kerk 
schoonmaakt.
Zij werken in groepjes van 2 of 3 mensen zodat zij één keer in de drie 
weken de kerk voor iedereen schoon achterlaten.
Een aantal van hen is al behoorlijk op leeftijd en daarnaast willen ook de 
anderen graag één keer in de 4 weken schoonmaken.
Wie wil deze ploeg versterken? Er wordt altijd in het begin van de week 
schoongemaakt dwz. op maandag, dinsdag of woensdag. Elke groep 
bepaalt zelf wanneer er schoongemaakt wordt.

Graag een reactie naar Marian Jansen via de mail: 
mjansen2012x@hotmail.nl of via het IPS: 252782
U kunt natuurlijk ook altijd iemand van het parochiebestuur benaderen.

Gevraagd nieuwe bezorger/ster

Mevrouw Coos v d Veer-Nieuwenhuizen stopt na vele jaren met het 
rondbrengen van ons parochieblad in wijk noord van Meppel.
Namens het  parochiebestuur wil ik Mevr. Coos v d Veer-Nieuwenhuizen 
hartelijk bedanken voor de vele jaren van inzet, voor ons parochieblad. 
Hiervoor in de plaats zoeken wij een nieuwe bezorger/ster.
Zeven keer per jaar worden 18 parochieblaadjes bezorgd in de volgende 
straten:
Tweelo, Troelstraplein, Treubstraat,Thorbeckelaan, Talmastraat, 
Schaperstraat, Piersonstraat, Kuyperstraat, Groen van Prinstererstraat, De 
Savornin Lohmanstraat, Cort van der Lindestraat en Colijnstraat.

Wie geeft zich bij mij op om de parochiebladen rond te brengen.

Vriendelijke groet,
Jan Faber coördinator parochieblad

Luzernevlinder 60
7943 TE Meppel
Tel 0522-241791
Mobiel: 06-51 33 50 17 
E-mail: jamafaber@gmail.com
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THEMA:  VERBONDENHEID

PAROCHIEDAG 7 SEPTEMBER 2014

PROGRAMMA

10.00 uur    Woord- en communieviering
                     Pastor Gies mmw het Jongerenkoor

11.30 uur     Koffie/thee/limonade met krentenbrood  

12.00 uur     Drankje

13.00 uur     Soep/salade              

± 15.00 uur  Einde

Voor de kinderen zal er een springkussen zijn.

We zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met materiaal voor een 
workshop Kalligrafie en iemand die het leuk vindt om anderen het 
kalligraferen te leren.

Verder zal er de mogelijkheid zijn om samen te knippen.

Als u komt wilt u zich dan aanmelden via het secretariaat (252782), via 
de website of via de flapover in de hal van de kerk dit ivm de catering.
Ook als u het per ongeluk vergeet bent u op de dag zelf van harte 
welkom.

Wij hopen natuurlijk veel mensen te kunnen ontmoeten op onze jaarlijkse 
parochiedag. 
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Van de werkgroepen

Berichten van de werkgroep Liturgie

Bedevaartsplaatsen
Momenteel is de vitrine nog gevuld met diverse bijzondere kruisbeelden. 
Voor de komende tijd zijn weer nieuwe thema’s in voorbereiding. Eerst 
willen we de vitrine vullen met foto’s, plaatjes en souvenirs van 
bedevaartsplaatsen. 
Een christelijke bedevaart kan gericht zijn op een van de vele christelijke 
bedevaartplaatsen, en kan van karakter verschillen, afhankelijk van de 
reden waarom men besluit op bedevaart te gaan.
In de katholieke traditie betreft een bedevaart of de reis naar een plaats 
waar een heilige wordt vereerd. Veel gelovigen hopen daar een goddelijke 
zegen te krijgen, Andere bedevaartgangers of pelgrims leggen een hele of 
gedeeltelijke bedevaart af om de ervaring, 'om er geweest te zijn', om 
andere mensen te ontmoeten; om over God en het leven na te denken, om 
tot bezinning te komen, of om een poosje afstand te nemen van een 
hectisch dagelijks bestaan. Weer anderen pelgrimeren als getuigenis van 
vrede en solidariteit met slachtoffers van onderdrukking en geweld. 
Sommige pelgrims leggen elk jaar een deel van de geplande route af. 
Sommige bedevaartplaatsen werden voor pelgrims interessant nadat er 
volgens ooggetuigenverslagen verschijningen hadden plaatsgevonden, 
meestal van Maria, een engel of een heilige. Andere plaatsen werden 
bekend vanwege een of meer gevallen van wonderlijke genezingen, of 
vanwege stigmata, een 'huilend' beeldje, of andere verschijnselen die 
mensen bovennatuurlijk voorkwamen. De rooms-katholieke Kerk kent 
overigens een strikte procedure om de betrouwbaarheid en feitelijkheid van 
een getuigenis vast te stellen, voordat tot officiële erkenning van een 
dergelijk verschijnsel wordt overgegaan. 
Alleen al in Nederland zijn 101 bedevaartsplaatsen, zoals de Stille Omgang 
in Amsterdam. Dit is een door katholieken uitgevoerde devotionele 
nabootsing in stilte en zonder uiterlijk vertoon van de vroegere processie 
ter herdenking van het Amsterdamse hostiewonder uit 1345. Net over de 
grens in Duitsland is bekend ‘Maria troosteres der bedroefden’ in Kevelaer. 
De bekendste bedevaartsplaats is Lourdes in Zuid-Frankrijk. In 1858 
verklaarde Bernadette Soubirous, toen een 14-jarig meisje, verschillende 
verschijningen te hebben gezien, die door de belangrijkste 
hoogwaardigheidsbekleders van die tijd werd beschouwd als die van de 
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Heilige Maagd Maria in de verre grot van Massabielle.
We zijn op zoek naar tastbare herinneringen aan het bezoeken van 
bedevaartsplaatsen. Bijdragen kunnen worden aangeboden aan Piet 
Krijnen.

Zusterkerken
Later willen we in de vitrine een expositie van foto’s tonen van 
zusterparochies die ook de naam Stephanus dragen. Als je op Google 
‘Stephanuskerk’ zoekt, dan vind je als eerste die van Meppel ! Echter, ook 
in Hardenberg, Hasselt, Borne, Nijmegen, Utrecht,  Moerdijk, Amsterdam-
Noord en Millen (Riemst, België) is er een Sint Stephanuskerk en parochie. 
In Beilen, Oldeholtpade en Dordrecht zijn ook PKN-kerken met de naam 
Stephanuskerk, De beroemdste kerk met deze naam is de Stephanusdom in 
Wenen.
De Heilige Stephanus geldt als de eerste martelaar van het christendom. Hij 
was de eerste diaken van de zeven die werden aangesteld door de apostelen 
om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen. Hierdoor konden 
de apostelen zich concentreren op preken en lesgeven. Hij werd gestenigd 
na in Jeruzalem de hogepriester en de oudsten te hebben beschuldigd van 
de moord op de Messias. De latere apostel Paulus stemde met zijn executie 
in.
Wie al eens op ‘Stephanustocht’ is geweest roepen wij op om foto’s of 
andere souvenirs ter beschikking te stellen, zodat we ze tijdelijk kunnen 
tentoonstellen in de vitrine (contactpersoon Piet Krijnen).

Oktober rozenkransmaand
In onze kerk wordt iedere dinsdag de rozenkrans gebeden (zie liturgisch 
rooster).
Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer, bestaande uit 5 grote en 
50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed 
bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Weesgegroet 
(150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. Tijdens dit gebed 
wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis.
De rozenkrans dankt haar naam, volgens de katholieke overlevering, aan 
een openbaring van Maria zelf: iedere keer dat een Weesgegroet wordt 
gebeden, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozenkrans is, 
zo heet het, voor haar een kroon van rozen.
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Vieringen
Op zondag 7 september is er na afloop van de woord- en communieviering 
onder leiding van pastor Gies de jaarlijkse parochiedag, waarover elders in 
dit blad meer informatie.
Een week later, op zondag 14 september, is het de dag van de 
Kruisverheffing en wordt tevens de ziekenzondag gehouden. De dertiende 
zondag na Pinksteren wordt het feest van de Kruisverheffing gevierd.
De Regel van Benedictus (41, 6-8) laat naar oude kerkgebruiken bij het 
feest van de Kruisverheffing de kleine vasten beginnen, die in de grote 
vasten (de veertigdagentijd voor Pasen) uitloopt. Dit feest is in de 
Benedictijnse traditie van bijzonder belang en kloosterordes uit deze 
traditie hebben een rol gespeeld in de verspreiding van het feest in Europa.
Deze dag staat ook in het teken van ziekenzondag. Onze aandacht wordt 
gevraagd voor de medeparochianen met een kwetsbare gezondheid. In de 
drukte van alledag vergeten we vaak dat een goede gezondheid geen 
vanzelfsprekendheid is. Pas wanneer de gezondheid het laat afweten, besef 
je pas hoe moeilijk het is om de moed er in te houden.

Christelijk Mannenkoor
Op zondag 28 september bent u van harte welkom om te komen luisteren 
en mee te zingen tijdens de eucharistieviering met medewerking van het 
Chr. Mannenkoor onder leiding van Johan Rodenhuis. Zij zijn voor de 
vierde keer te gast bij ons in de kerk. Zij zingen o.a. de Welsh Hymn Tune.

Namens de werkgroep Liturgie wens ik u allen weer inspirerende vieringen 
en ontmoetingen toe, 

Taco Hofland
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Brood om van te eten

Actie van de werkgroep Diaconie/Caritas voor de voedselbank
van zondag 5 oktober tot en met zondag 26 oktober.

Voedselbanken zijn in Nederland in opmars. Steeds meer mensen en 
gezinnen moeten een beroep doen op de Voedselbank om in hun dagelijkse 
behoeften te kunnen voorzien. Armoede wordt steeds groter.

Hoe komen mensen eigenlijk bij de voedselbank terecht?
Hoe arm moet je zijn?
Wie werken er bij de voedselbank?
Hoe komt de voedselbank aan het eten?
Hoe komt het eten dan weer bij de mensen?
Allemaal vragen waar wij vanuit onze gemeenschap aandacht aan willen 
geven. 
Tijdens de viering van 5 oktober starten we daarom een actie voor de 
voedselbank. Na de koffie op die zondag komt Jose Jansen van de 
voedselbank iets over hun werk vertellen.
Daarnaast kunnen wij in de maand oktober ook zelf ons steentje bijdragen 
door goederen mee te nemen voor de voedselbank.
Wat kunt u bijdragen:

- Koffie
- Thee
- Rijst
- Pasta
- Saus voor pasta; in pot of droge saus
- Vlees (in blik, zoals bijv. Smac)
- Potgroente
- Soep, liefst in blik

- Tonijn of zalm, in blik
- Broodbeleg (in pot)
- Wasmiddel
- Afwasmiddel
- Allesreiniger
- Tandpasta
- Closetpapier

De hele maand oktober staan er in de hal van de kerk kratjes die met uw 
gaven gevuld kunnen worden. We hopen dat u allemaal mee doet!
Hieronder kunt u een brief van Jose Jansen van de voedselbank lezen, 
waarin zij zichzelf voorstelt.

De werkgroep Diaconie/Caritas
Pastor Dorenda Gies, Regien Ramaglia-Werkman, Joop Leeuw
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Vrijwilliger bij de voedselbank

Ik ben Jose Jansen en zal op 5 oktober in jullie kerk voorlichting geven 
over de Voedselbank Meppel.
Vorig jaar in juli ben ik begonnen als vrijwilligster. Een van de 
belangrijkste redenen voor mij om dit werk te gaan doen was het besef dat 
er mensen in ons land wonen die niet kunnen rondkomen van hun inkomen. 
Mensen die hun kinderen geen warme maaltijd voor kunnen zetten. 
Kinderen die niet mee kunnen op schoolreisje als er vanuit derden niet iets 
geregeld kan worden. Sinds ik dit werk doe is het aantal mensen dat 
gebruik moet maken van de voedselbank enorm gestegen. De crisis is hier 
een grote oorzaak van. Mensen worden b.v. werkloos en raken hierdoor in 
ernstig financiële problemen. Zij kunnen dan, nadat zij uitgebreid 
gescreend zijn, gebruik maken van de Voedselbank.

In Meppel hebben wij eens in de twee weken een uitgifte van producten. 
Deze producten zijn o.a. afkomstig van giften van grote en kleine 
bedrijven, kerken en acties vanuit elke hoek van de samenleving. Ook 
worden er regelmatig acties gehouden om geld in te zamelen. Dit geld 
wordt dan meestal weer omgezet in producten. Uiteraard heeft de 
voedselbank zelf ook geld nodig om te zorgen dat het kan blijven bestaan. 
Denkt u hierbij aan onze vrachtauto, de daarvoor benodigde brandstof en 
de huur van de loods waar wij onze producten opslaan.

Alle Voedselbanken in Nederland werken uitsluitend met vrijwilligers.  Dit 
betekent dat alles wat er binnenkomt ook daadwerkelijk terecht komt bij de 
mensen die het nodig hebben. In Meppel bestaat de groep uit ongeveer 35 
vrijwilligers. Samen met een werkgroep houden zij de toko draaiende. De 
werkgroep bereidt voor en ondersteunt o.a. de acties. De voedselbank 
Meppel  doet zelf ook veel om aandacht te krijgen voor het groeiende 
armoedeprobleem binnen de gemeente Meppel.
Dit o.a. door het geven van voorlichting op scholen en in kerken. 

Op 5 oktober start de actie in uw kerk. Hierbij nodig ik u uit voor deze 
voorlichting. Ik hoop hiermee een groot aantal parochianen te bereiken. 
De Voedselbank Meppel heeft uw hulp hard nodig!

Bij voorbaat dank,   

Met vriendelijke groet, Jose Jansen
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Van de contactpersonen

Elk mens die hef zich ‘m kruus te dragen
Opzich bennen die kruuzen precies eben groot
’t verschil is; de iene hef der iene van piepschoem
En de ander die hef ‘m van lood

Dit zingt Daniël Lohues, elk mens heeft een kruis te dragen.
Zondag 14 september is het ziekenzondag. Op deze dag zullen we 
extra aandacht besteden aan de zieken in de parochie.
 
Dit jaar zal het kinderkoor zingen tijdens de viering. We zullen met 
name stilstaan bij alle mensen, jong en oud, die het moeilijk hebben. 
Degene die eenzaam is, lijdt aan depressie, pijn heeft of niet blij kan 
zijn.
 
We zouden het erg leuk vinden als jij, als u, bij de viering bent. Na de 
viering zullen we koffie drinken en elkaar ontmoeten. Als u vervoer 
nodig heeft naar de kerk toe, kunt u bellen met A. de Jong (253418) of 
N. van Diepen (253237).
Als u verder nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met Wieke 
Schoemaker (06-14232736)
 
De contactpersonen

Bericht van de Projectgroep 50+

In februari 2009 zijn we vanuit de St. Stephanusparochie te Meppel met 
een gespreksgroep voor “50 - plussers” gestart.
Inmiddels zijn er 2 groepen. De eerste groep heeft nu 6 seizoenen gedraaid 
en de tweede groep 5 seizoenen. Veel deelnemers hebben wederom 
aangegeven dat ze graag een vervolg willen. 

We praten met elkaar over diverse levensvragen.
We doen dit in een veilige - warme omgeving, waar tijd en respect is voor 
ieders persoonlijke inbreng. Er wordt gepraat en er wordt geluisterd.
Samen met de deelnemers kiezen we elke keer een onderwerp.
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De gespreksgroep wordt begeleid door enkele leden van de wijk- 
contactpersonen onder supervisie van pastor Dorenda Gies.

Een paar reacties van de deelnemers zijn:

 “Het is goed om te ervaren dat we met elkaar steeds verder groeien”
“We leren veel van elkaar en leren de ander steeds beter kennen”
“Omdat er echt geluisterd wordt, ga je soms anders tegen dingen
  aankijken”
“Begrip voor elkaars mening, geeft een saamhorigheidsgevoel”

In het seizoen komen we 6 keer bij elkaar.
De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag en op dinsdagmorgen in de 
benedenzaal van de St. Stephanus kerk.
De eerste keer in het seizoen 2014 – 2015 is voor de
maandagmiddaggroep :  6 oktober van 14.00 – 16.30 uur en voor de 
dinsdagmorgengroep:  7 oktober van 9.30 – 12.00 uur
De andere data zijn: 10 - 11 november

15 - 16 december
  2 -   3 februari (2015)
16 - 17 maart
13 – 14 april

Een half uur voordat we beginnen staat de thee/koffie klaar.

Nieuwe deelnemers, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.
Heeft u belangstelling en wilt u informatie hierover? Neem dan gerust  
contact op met:
Annemarie Pragt 
Telefoon: 0522-253909 of 06-12856899

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met één van de contactpersonen 
van de parochie.

Namens de contactpersonen,
de “projectgroep 50 plus”.
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Uit het samenwerkingsverband

Caritas in de parochies Hoogeveen, Beilen en Meppel
Door: de gezamenlijke redacties van de 3 parochiebladen in het samenwerkingsverband

Deel 2

De PCI (parochiële caritas instelling). Verslag van het interview met 
Mw. Ria de Leeuw.
Om de PCI binnen onze parochies herkenbaarder te maken is er een 
gesprek geweest met Ria de Leeuw. Zoals ze zelf aangeeft: “Dit is een 
mooie gelegenheid om de PCI meer bekendheid te geven bij onze 
parochianen”. 
Ria de Leeuw is sinds 2009 voorzitter van de PCI en heeft mede door haar 
ervaring in haar werkzame leven als maatschappelijk werkster ervaring om 
uit te putten.

De PCI is een Bestuur met een eigen rechtspositie binnen de katholieke 
kerk waar mensen die in nood zitten aan kunnen kloppen.
-Dit kan zijn voor incidentele ondersteuning bij materiële en immateriële 
noden.
Het uitgangpunt is om één keer hulp in natura te bieden. Dit houdt in dat 
men bv. een voedselpakket ontvangt of dat men wordt geholpen met een 
wasmachine, koelkast, meubelstuk, schoolbenodigdheden voor de kinderen 
etc.
-Daarnaast biedt de PCI ondersteuning bij acute nood, maar ook informatie 
of advies behoort tot de mogelijkheden.  Er wordt een luisterend oor 
geboden en met de hulpvrager meegedacht aan een oplossing of traject dat 
moet worden bewandeld om tot een goede oplossing te komen.
Het is zo dat het vragen om hulp voor veel mensen een hoge drempel is. 
Zeker in een kleine gemeenschap als de onze. De PCI is zich daar terdege 
van bewust. Met hulpvragen gaat men dan ook zéér zorgvuldig om en 
privacy wordt gewaarborgd.
Wat wellicht goed is om te weten: U hoeft geen hulpzoekende te zijn om 
een beroep te kunnen doen op de PCI.  Kent u een parochiaan waarvan u 
denkt of weet dat die ondersteuning nodig zou kunnen hebben, dan kunt u 
dit doorgeven aan de PCI. 
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Ria de Leeuw verwoordde heel mooi  waarom een werkgroep als deze 
thuis hoort binnen de kerkelijke gemeenschap: 
“De diaconie is de basis van ons geloof. De kerk is er voor de zwakkeren in  
onze samenleving. De huidige paus Franciscus heeft daar oog voor en is 
voor Ria een groot inspirator”.
Het bestuur van de PCI telt drie door het bisdom aangestelde parochianen 
en enkele algemene leden. Daarnaast heeft elke parochie zijn eigen 
werkgroep. Binnen de parochie Hoogeveen is Ria de Leeuw de 
‘kartrekker’. Zij doet momenteel de screening van alle hulpaanvragen  
zowel van Beilen, Meppel als Hoogeveen. Elke hulpvraag wordt met  de 
penningmeester en 1 ander lid van het PCI bestuur besproken.  
In Hoogeveen wordt bij een hulpvraag gewerkt met een zogenaamde 
sociale kaart. Op deze kaart staat een aantal adressen van Instanties die 
eventueel voor de hulpvrager kunnen worden ingeschakeld. Ook in Meppel 
en Beilen wordt er hard gewerkt om zo’n sociale kaart te realiseren.
De op handen zijnde fusie van de 3 parochies  waar de PCI deel van 
uitmaakt moet nog duidelijkheid verschaffen over de plaats van de PCI 
binnen de parochie en het te voeren beleidsplan. Het streven is  om de 
formele kant  voor 1 januari 2016 te realiseren. 
Al met al is er sprake van een positieve ontwikkeling en proberen wij stap 
voor stap ons doel te bereiken.

Samenwerking
-De samenwerking met andere instanties is van groot belang. Bij een 
hulpvraag wordt dan ook altijd gekeken welke instanties er al zijn ingezet 
of waar nog kan worden aangeklopt voor hulp. Zo nodig vindt er een 
verwijzing of bemiddeling plaats.
-De PCI is dus onderdeel van de katholieke kerk maar ook andere kerken 
kennen soortgelijke diaconale werkgroepen. Een aantal kerken heeft de 
krachten gebundeld en zijn aangesloten bij het Diaconaal Platform.  Elke 
aangesloten kerk doneert een bijdrage aan dit Diaconaal Platform.
-Onze PCI kent zijn eigen vergaderingen maar daarnaast neemt zij ook 
enkele malen per jaar deel aan vergaderingen van het Diaconaal Platform.  
Behalve de kerkelijke vertegenwoordigers schuiven ook  hulporganisaties 
aan, zoals Voedsel/Kledingbank, Humanitas etc. 
Doel van het Diaconaal Platform is:
*Een platform te zijn van ontmoeting, kennis en informatie-uitwisseling
*Initiatieven bij elkaar brengen en samenwerking bevorderen.
*Contacten aan te gaan en samen te werken met burgerlijke gemeente 
Hoogeveen en maatschappelijke instellingen.
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Actuele acties van de PCI:
Het vakantieproject ‘Beter Samen Delen’.
-Hierbij wordt vakantiegeld ingezameld om vervolgens te verdelen onder 
hen die het nodig hebben. In de regio Hoogeveen werden deze zomer 91 
gezinnen verblijd met een financiële bijdrage. Let wel:  vooraf vindt i.s.m. 
de Gemeentelijke Sociale Dienst een screening plaats waarbij de inkomsten 
van een gezin worden geïnventariseerd alvorens een gift wordt toegekend. 
De bijdrage kan verschillen, deze is o.a. afhankelijk van de 
gezinssamenstelling.
- Incidentele donaties aan andere hulpverleningsinstanties of Instellingen.
- Kerstpakkettenactie voor Beilen, Meppel en Hoogeveen.

Inkomsten
De PCI krijgt haar inkomsten door 4 keer per jaar een collecte te houden in 
de parochies. Daarnaast ook door giften en donaties. 

Hoe ziet de PCI de toekomst? 
Ondanks dat het economisch beter lijkt te gaan, is dat absoluut nog niet 
zichtbaar. 
De PCI werkt daarom ook hard aan herkenbaarheid en hoopt zo binnen de 
parochies van de parochianen voldoende steun en draagvlak te blijven 
ontvangen om hun werk voort te kunnen zetten.  

Voor de toekomst staan in ieder geval de onderstaande  activiteiten op 
de planning:
-Het ontwikkelen van een brochure voor de 3 parochies waarin o.a. het 
centraal telefoonnummer van de PCI wordt vermeld en een 
aanspreekpunt/persoon voor Beilen, Meppel en Hoogeveen wordt 
genoemd. 
-Informatie op de websites van de 3 parochies up to date houden.
-Organiseren van een diaconaal jaar met Beilen, Meppel en Hoogeveen; 
wat inhoudt dat er informatie over hulporganisaties wordt gegeven binnen 
de parochies aan de parochianen.
-Projectmatige acties bv. i.s.m. Voedsel of Kledingbank. 
-Er zijn ideeën vanuit het Diaconaal Platform om de mogelijkheden van 
een inloophuis te bekijken in Hoogeveen. De PCI kan onderzoeken welke 
bijdrage zij hier t.z.t. aan kan leveren.
-Het continueren van collectes in de 3 parochies.
-In juli heeft de vormselgroep (VOKA) in Beilen een ‘eetcafé’ 
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georganiseerd t.b.v. de Voedselbank. Dit wordt ondersteund door de PCI.
-In oktober houdt Meppel een actie t.b.v. de Voedselbank.
-Aansluiting zoeken waar mogelijk om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken.
De PCI probeert u op allerlei manieren te bereiken. Als donateur of 
ontvanger.  Uw steun is van harte welkom. Voor  wat betreft een hulpvraag, 
voor uzelf of voor een ander, besef  dat de PCI er voor ú is. Schroom niet 
om een beroep op hen te doen.
Wij hopen, als redacties van de 3 gezamenlijke parochies,  dat met dit 
interview een stukje verduidelijking is gegeven over het werk van de PCI. 
Wij willen Ria de Leeuw hartelijk danken voor een inspirerend gesprek en 
wensen haar en alle betrokkenen bij de PCI  heel  veel succes toe.

Redacties Beilen, Meppel en Hoogeveen 

Kerstoratorium  De Verhalen
Na het succes van o.a. “de Graankorrel” en “Daar is het Daglicht” is er van 
deze groep Groningse componisten een nieuw oratorium verschenen: “ De 
Verhalen”.

Het kerstverhaal, dat in Meppel is verkozen als favoriet bij de 10 mooiste 
Bijbelverhalen, staat centraal in dit oratorium.
Naast gesproken tekst zijn er liederen voor solisten, koor en gemeente.
Iedereen, jong en oud, die van zingen houdt wordt van harte uitgenodigd 
om mee te doen in het projectkoor dat dit muziekwerk gaat uitvoeren 
tijdens de kerstperiode.
Er wordt gerepeteerd o.l.v. Truus Dolfing in de Doopsgezinde Kerk aan de 
Vledderstraat op zondagavond van 19.30 – 21.30 uur.
Instrumentaal wordt er ondersteuning geboden door piano, dwarsfluit en 
(alt)blokfluit. Instrumentalisten, die mee willen doen, worden gevraagd 
zich te melden.
De eerste repetitie is op 31 augustus.
Natuurlijk mag je je nu ook al aanmelden voor het projectkoor. Dat kan per 
mail bij:
Jeanette van Driesum - Lugtmeier ,
e-mail: jeanettelugtmeier@gmail.com  
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Kerkelijk Meppel . . .

Oecumenisch leerhuis over 'De zeven werken van 
barmhartigheid'

 

Hongerigen te eten geven.
Vreemdelingen opnemen.

Zieken bezoeken.
Doden begraven.
Dorstigen laven.
Naakten Kleden.

Gevangenen bezoeken.
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De afgelopen jaren is een zekere traditie ontstaan om als Het Erfdeel en St. 
Stephanusparochie samen een paar leerhuisavonden aan te bieden. We zijn 
vorig jaar begonnen met een inleiding op 'de zeven werken van 
barmhartigheid'  en de overeenkomsten daarmee in de protestantse traditie. 
Daarnaast zijn we ingegaan op het ‘barmhartige werk’ doden begraven. 

We gaan daar dit seizoen verder mee, door een paar mensen uit te nodigen 
die door hun werk of vrijwilligerswerk veel ervaring hebben met het 
'barmhartige werk' zieken bezoeken en vreemdelingen huisvesten.
Naast een inleidend gedeelte is er in het tweede deel van de avond ruimte 
voor interactie en gesprek. 

23 oktober: Ik was ziek en jullie bezochten mij
Deze leer/gespreksavond in de St. Stephanuskerk zijn Sietse Schuurmans 
en Leddy Karelse bij ons te gast. Ze vertellen over hun werk  als geestelijk 
verzorger in het Diaconessenhuis en De Schiphorst/Reggesoord.

13 november:  Ik was een vreemdeling, en jullie hebben mij gehuisvest 
Deze leer/gespreksavond is in de vergaderzaal van Het Erf.
Meine Hilberdink is bij ons te gast om te vertellen van zijn rijke ervaringen 
bij Vluchtelingenwerk Nederland.

Beide avonden zijn van 20.00 uur tot 21.30 uur. Om 19.45 uur staan koffie 
en thee klaar.

Dorenda Gies, pastor van Stephanusparochie, Wiert Sarolea en Femke 
Groen vanuit Het Erfdeel, begeleiden de avonden.

Iedereen is welkom, ook als je maar één van beide avonden kunt!

Voor deelname kun je je opgeven bij Dorenda Gies 
pastorgies@rkkerkmeppel.nl  
en Femke Groen femke.g.groen@gmail.com of T 0522 256322
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Blijvend van waarde !

De vakanties zijn - bijna - voorbij en wij komen weer in 
ons ‘gewone’ ritme. Ook de omroepen hebben niet stilgezeten. Na een 
intensieve voorbereiding zijn KRO en NCRV samen één bedrijf geworden, 
dat bestuurd wordt door de verenigingen KRO en NCRV samen. In het 
voorjaar heeft een ledentelling plaatsgevonden; de KRO en NCRV kwamen 
samen op ruim 800.000 leden. Een feit waaruit blijkt, dat mensen onze 
omroepen weten te waarderen. (Nu de politiek nog!)

De omroep wordt steeds meer interactief; en kijkers kunnen een keuze 
maken uit vele zenders. Zij kunnen op hun moment kijken naar 
programma’s van hun interesse. En iedereen kan ook meedoen aan b.v. een 
spel, een enquête of reageren op het programma. Dat stelt nieuwe eisen aan 
de programmamakers van de omroepen. De KRO-NCRV speelt hier ook op 
in. Uiteraard worden er het komend seizoen ook nieuwe programma’s 
gepresenteerd.

Belangrijk is dat in de statuten van de verenigingen invloed van de 
ledenraad op het programmabeleid is vastgelegd. Wij, als leden van de 
Afdelingsraad Groningen-Leeuwarden, willen daarbij ook namens u  uw  
ideeën en opmerkingen inbrengen. Een middel  om deze met ons te delen 
zijn de ledenbijeenkomsten. In mei hebben zo’n 80 mensen in Harlingen de 
expositie ‘Etsen van Rembrandt’  bezocht. 

Op 27 september staat een bezoek aan het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork op het programma. Indien mogelijk zal een overlevende het 
eigen verhaal vertellen. Begin september komt de aankondiging in de 
bladen. Als u belangstelling heeft, kunt  u  ons nu al een e-mail sturen: 
Afdelingsraad.groningen-leeuwarden@kro.nl    Daarna krijgt u van ons een 
reactie.  
Met vriendelijke groeten, 

Dominic Brügemann, secretaris. 
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Bisdom Groningen-Leeuwarden

Column bisschop De Korte

God zal erin voorzien

De bijbelse God openbaart zich als een voorzienig God. Hij is blijvend 
betrokken op zijn goede schepping. Als God van het verbond is Hij ook 
betrokken op het wel en wee van het volk Israël. God is niet alleen bij zijn 
volk maar ook bij ieder mens individueel. In de Heilige Schrift vinden wij 
talloze getuigenissen van mensen die spreken van Gods voorzienig beleid 
over hun eigen leven.
Voor christenen vandaag kan het geloof in een God die erin voorziet, 
worden aangevochten als het kwaad heel dichtbij komt. Het sterven van 
een dierbare of een ziekte die chronisch is geworden, kunnen een enorme 
wissel trekken op ons voorzienigheidsgeloof. Dergelijke situaties dreigen 
God en zijn bestuur volkomen te verduisteren. In zulke 
omstandigheden kan het geloof in een nabije en zorgende God op de 
fundamenten schudden.
Vanuit christelijk perspectief is het vruchtbaar om over de voorzienigheid 
na te denken vanuit Christus als het hart van de openbaring. Wij kennen 
Christus als de Dienaar van de Vader en van mensen. De consequente 
dienstbaarheid van Christus krijgt een hoogtepunt op het kruis. Christus 
schenkt zich volkomen weg. In zijn Zoon openbaart God zich als een 
solidaire God. Een God die met ons mensen verbonden wil zijn tot in de 
diepste diepte van ons bestaan. Hij deelt in Christus ons lijden, onze 
doodsangst en onze dood. En deze dood wordt op de Paasmorgen omgezet 
tot nieuw en ander leven. God is Christus nabij en houdt Hem geborgen in 
zijn hand.
Ik hoop dat deze bijbelse noties mensen met een aangevochten 
voorzienigheidsgeloof oriëntatie kan geven. Samen met de levende 
Christus kunnen wij onze weg gaan. Ook dan blijven er overigens talloze 
vragen onbeantwoord. Maar wij hebben dan voldoende houvast om verder 
te kunnen gaan. Pas echt doorzicht op Gods beleid ontvangen wij aan de 
andere kant van de levensgrens. Als wij zullen zien van aangezicht tot 
aangezicht.

Mgr. Dr. Gerard de Korte
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Start jongerenactiviteiten bisdom Groningen-Leeuwarden

Zeilen-Mis-en BBQ 21 september 
te Woudsend
 

Hoppa, tijd voor actie! Na een zomer waarin je hopelijk hebt kunnen 
uitrusten van werk, school en andere verplichtingen, begint nu langzaam 
maar zeker het ‘gewone’ leven weer. Hoe kun je dit nieuwe seizoen nu 
beter beginnen met een leuke en actieve startactiviteit?
 
Daarom wordt er zondag 21 september hét startevent georganiseerd voor 
jongeren (14+) uit het bisdom. Het startevent is een ideale dag voor je 
jongerengroep om het seizoen te beginnen, maar ook ontmoeten en 
kennismaken met andere geloofsgenoten in een ontspannen sfeer staat 
centraal.
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We waaien deze dag heerlijk uit op de Friese meren: we gaan namelijk 
zeilen! Jongeren die kunnen zeilen mogen dit kunstje, in overleg met de 
organisatie, tonen. Andere jongeren zeilen gezellig mee in de zogenaamde 
‘Valken’. Onderweg houden we halt bij de kerk om ons geloof te beleven. 
Na deze onderbreking pakken we het zeilen weer op. Een tochtje op de 
meren levert bijna altijd honger op en we sluiten deze dag dan ook af met 
een BBQ!
 
Praktisch:
Wanneer: zondag 21 september 2014
Waar: Woudsend (Zuidwest Friesland) – over de verzamelplek volgt nog 
informatie.
Hoe laat: 10:00 uur tot 20:00 uur.
Neem voor de zekerheid extra kleding mee!
 
Is het vervoer voor jou een probleem? Laat het ons weten, dan proberen we 
samen een oplossing te zoeken. Vanwege het speciale karakter van deze 
dag vragen we een bijdrage van ongeveer 12,50 euro p.p. Dit is inclusief, 
zeilen en de BBQ. Wil je zelf een lunchpakket meenemen?
 
Wel graag zo spoedig mogelijk opgeven (vol is vol!) via 
l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl (ook voor meer info). Bij opgave 
graag doorgeven of je kunt zeilen ja/nee én of we rekening moeten houden 
met een speciaal dieet/vegetarisch. Graag tot dan!
 
Krista Russchen, dienstverlener jongerenwerk
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Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)
Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij 
regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.
Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor  Gies
Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.
Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Beheerder kerkgebouw Herman Knape         0522 

259726

Klein onderhoud/ Koster coördinator Piet Krijnen          0522 254159

Algemeen onderhoud gebouw        Piet Alkemade      0522 262517

Buitenonderhoud                        Anton Stortelder  0522 252304

Interieur verzorging                       Marian Jansen      0522 258575

Beheerder begraafplaats                    Jan Faber              0522 241791

Het volgende St.Stephanusvuur

Voor het nummer “Herfst” van het Stephanusvuur jaargang 59-6 moeten 
de bijdragen vóór 20 oktober bij de redactie zijn.
De geldigheid van dit blad loopt van 29 oktober tot 10 december 2014.
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Vieringen binnen het samenwerkingsverband:

Hoogeveen
donderdag 19.00 uur
zondag  09.30 uur

Beilen

zondag 11.00 uur

Het Erfdeel

zondag 10.00 uur
Zondag
24-08-2014

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek
eucharistieviering

A. v. Noort

Donderdag
28-08-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
31-08-2014

DOLP DOLP H. Vrielink

Donderdag
04-09-2014

J. Okonek
Eucharistieviering

Zondag
07-09-2014

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek
eucharistieviering

P. Dekker

Donderdag
11-09-2014

geen eucharistieviering

Zondag
14-09-2014

D. Gies
woord+communie

D. Gies
woord+communie

J. de Vries

Donderdag
18-09-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
21-09-2014

D. Gies
woord+communie

Bisschop de Korte/
J. Okonek vormselviering

W. Sarolea

Donderdag
25-09-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
28-09-2014

DOLP DOLP F. Groen/ K. Stroop

Donderdag
02-10-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
05-10-2014

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek
eucharistieviering

K. Stroop

Donderdag
09-10-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
12-10-2014

J. Okonek
eucharistieviering

D. Gies
woord+communie

F. Groen

Donderdag
16-10-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
19-10-2014

DOLP DOLP C. Huisman

Donderdag
23-10-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
26-10-2014

D. Gies
woord+communie

D. Gies
woord+communie

F. Groen

Donderdag
30-10-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
02-11-2014

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek
eucharistieviering

F. Groen

Donderdag
06-11-2014

J. Okonek
eucharistieviering

Zondag
09-11-2014

J. Okonek
eucharistieviering

J. Okonek
eucharistieviering

F. Groen
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